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De mensen waren dakloos, en nog wekenlang 
overheersten de zurige stank en het vieze roet. 
Water was er niet geweest, behalve in de gracht. 
De dubbele gracht was een paar jaar tevoren 
gedempt en de gracht die overbleef, stelde in april 
niet veel voor. Het voorjaar was schraal en droog 
geweest. Men had wel geprobeerd te blussen, 
maar er waren te weinig emmers om echt iets 
uit te kunnen richten. De meeste huizen hadden 
strooien daken en muren van gevlochten tenen, 
bestreken met leem. Door de droogte brandden 
die als fakkels. Het enige wat nog een beetje 
hielp, was met grote haken het stro van de daken 

trekken. En waar waren die haken ook alweer? 
Nou ja, drie uur later stond iedereen naar de 
puinhoop te kijken. Toen het donker was, begon 
het te regenen. Toen wel.

Verzekeringen
Tegenwoordig is er een stichting, van de 
gezamenlijke verzekeringen, die speciale 
salvage managers in dienst heeft, een soort 
bedden- en tranendokters, die onmiddellijk ter 
plaatse hulp komen bieden: teddyberen voor 
kinderen, slaapplaatsen voor ouderen, en familie 
waarschuwen voor wie zijn mobiele telefoon 

De stadsbrand van 1615
Pier Horensma

Toen onze burgemeester in 2020 over de Covid-pandemie zei, dat Lochem wel voor hetere 
vuren had gestaan, dacht ik, en waarschijnlijk niet alleen ik, meteen aan de stadsbrand 
van 1615. Toen zagen vrijwel alle Lochemers het dak boven hun hoofd letterlijk in vlammen 
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kwijt is. Die verzekeringsmaatschappijen zijn 
lang geleden ontstaan, rond dat jaar 1615, toen 
met de Tachtigjarige Oorlog de Kerk veel van 
haar taken losgelaten had. Een groep brouwers in 
Hamburg had in 1591 een soort gezamenlijke kas 
ingesteld, die uitkeerde wanneer er weer eens een 
brouwerij in vlammen opgegaan was1. Bier maak 
je van graan: ontkiemde gerst die in een speciale 
oven, een eest, gedroogd wordt. En als je niet heel 
goed uitkijkt bij dat drogen, ontbrandt die gerst 
vanzelf. Zo was de brand in Lochem ook ontstaan. 

Zo’n gemeenschappelijke kas bleek een 
geweldig idee, dat heeft geleid tot de eerste 
brandverzekeringen, en uiteindelijk tot onze 
moderne verzekeringsmaatschappijen. Maar 
Lochem was te klein voor dat soort nieuwigheden: 
er was zelfs geen brouwersgilde. De brouwster, 
Eefse Tonhues, stond er alleen voor, en dat 
heeft ze geweten ook. Wat er wel waren: gilden 

voor wevers, kleermakers en schoenmakers. 
Het schoenmakersgilde had een gezamenlijke 
opslagplaats voor leer. Tel uit je winst. En 
gildeboetes werden in kannen bier uitbetaald2. 
Gilden functioneerden gewoonlijk als een sociaal 
vangnet, maar met een stadsbrand van deze 
omvang kon je ook dat vergeten.

Je kunt je de chaos voorstellen: huilende en 
bange kinderen, gedesoriënteerde bejaarden, 
niks te eten, en waar moet je slapen? Er waren 
geen kloosters in de buurt waar je naartoe kon 
vluchten. Het was weer eens zo´n dieptepunt 
als we in vroegere oorlogen vaker meegemaakt 
hadden. Maar Lochem vormde een gemeenschap. 
Bovendien was die gemeenschap georganiseerd. 
Er was met de Kerkenraad het begin van een 
wereldse organisatie, die zijn wortels in de 
gemeenschap had. Dit was het begin van wat 
uiteindelijk de gemeente zou opleveren, een 

Afbeelding uit Staatkundige Historie van Holland, Behelzende eene Staatkundige bespiegeling van de voornaamste 
gevallen der Nederlandse Geschiedenissen (…) vyf en dertigste deel,met kunstplaaten opgehelderd. Te Amsterdam, by 
Bernardus Mourik, 1773, p. 58.
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instelling die met al haar fouten haar weerga in 
de geschiedenis niet kent. Lochem hoefde niet bij 
de pakken neer te zitten.

Hulp bij elke brand kent drie fases; eerste hulp, 
noodhulp en wederopbouw. De eerste hulp 
kunnen we vergeten; wie zich brandde moest 
op de blaren zitten. Dit keer was het niet goed 
gegaan. Maar wie na 1615 burger van Lochem 
wilde worden, moest niet alleen een som geld 
betalen, en een stuk straat laten plaveien, maar 

moest ook een ladder, een ijshaak en een leren 
brandemmer hebben. Een volgende keer zou men 
beter voorbereid zijn. 

Noodhulp
De noodhulp ging beter: naast Zutphen schoten 
naburige plaatsen als Borculo, Doetinchem, 
en Ruurlo te hulp, en stuurden voedsel. Net 
als Lochem hadden plaatsen als Zutphen een 
Kerkenraad, met een diaconie die voor de 
behoeftigen zorgde, en dus een kas had met 
geld van de zondagse collectes. Daarvan kon 
vivres (voedsel) en bier gekocht worden dat de 
volgende dag naar Lochem werd gestuurd3. De 
Zutphenaren zaten een beetje met de openbare 
orde, want wie kon je aanspreken op de verdeling 
van hulpgoederen? Zouden ze dan geen geld 
sturen? 

Het probleem was natuurlijk ook de 
nieuwsgaring. Kranten waren er in 1615 nog 
niet4. Nieuws verspreidde zich gewoonlijk door 
voerlui en schippers van de berkelzompen, die 
brieven meebrachten. Wie een brief schreef, 
voegde er meestal wat nieuwtjes aan toe, en 
deze brieven werden onderling uitgewisseld, 
zeker als ze goed geschreven waren. Maar de 
betrouwbaarheid daarvan hing af van de auteur. 
Dat was in 1615 niet meer voldoende. Die brieven 
gingen langzamerhand over in bulletins en later 
in kranten.

Hendrik Brabender, die over die kas ging, kon 
naderhand alleen maar zeggen dat die ook 

verbrand was.

Maar in 1615 zat er niets anders op dan een van 
de Zutphense dominees te sturen. Dat werd 
Wilhelmus Baudartius (1565-1640) 5.Dominees 
en Kerkenraadsleden kenden elkaar, omdat ze 
jaarlijks regionale vergaderingen hielden, de 
classes. Daarom was het handig een dominee te 
sturen. Baudartius kende dus Kerkenraadsleden 
en de dominee in Lochem. En hij had ervaring 
met wat toen liefdadigheid heette. Had de 
Lochemse diaconie dan zelf geen middelen meer? 
Nee. Hendrik Brabender, die over die kas ging, 
kon naderhand alleen maar zeggen dat die ook 
verbrand was6. Niemand die zijn woord in twijfel 
trok: ze hadden allemaal de brand meegemaakt. 

Portret van Guillielmus (Wilhelmus) Baudartius op een 
gravure uit 1624 door A. Poel (collectie Alexander Verhuell, 
in: Gelders Archief: 2039, nr. 2800). 
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Ze hadden gezien hoe een brandende torenspits 
naar beneden was gekomen. Hoe het vuur 
vervolgens van de kerktoren een soort schoorsteen 
had gemaakt, zodat de bronzen kerkklokken 
waren gesmolten. Brons smelt nota bene bij 
temperaturen boven 950 graden Celsius. Die paar 
koperen en zilveren munten waren dus ook weg. 
En verder had iedereen heel wat anders te doen, 
namelijk een dak boven het hoofd timmeren7. 
Het geld was weg. Maar de maatschappelijke 
structuur niet.

De Zutphenaren hadden een dominee gestuurd. 
Dat was de enige manier om erachter te komen 
hoe de situatie nu werkelijk was. Dat dominee 
Baudartius zelf naar Lochem was geweest 
en daarover een gedicht had geschreven was 
niet zozeer van literair belang, maar had ook 
nieuwswaarde. Hoewel zijn naam ons nu niet 
veel zegt, behalve dat een middelbare school in 
Zutphen zijn naam draagt, was hij rond 1615 
al een populair auteur, die levendige verhalen 
schreef over de Spaanse overheersing. Zijn 
gedicht zal zeker bijgedragen hebben tot de 
bekendheid van de Lochemse stadsbrand. 

Wederopbouw
Wederopbouw was een ander verhaal. Tot dan 
toe was de enige structuur daarvoor de Kerk 
geweest. Die had behalve eigen middelen ook de 
mogelijkheid te collecteren onder kerkgangers. 
De landsheer had het recht om daarop toe te 
zien, uiteraard tegen betaling. Dat vormde 
onderdeel van het ius majestatis circa sacra8. 
Maar dankzij de Tachtigjarige Oorlog hadden de 
Nederlanden na het vertrek van Leicester geen 
landsheer meer. Dat toezichtrecht is bij de Unie 
van Utrecht in 1579 toegeschreven aan de Staten-
Generaal, maar de uitoefening ervan behoefde 
nog steeds goedkeuring van de provincies, die 
weer afhankelijk waren geworden van de steden 
en ridderschappen. De steden zelf waren in feite 
soeverein geworden en mochten zelf beslissen 
over collectes. 

Die mensen drukten op de armenkas van de 
Zutphense diaconie en dat werd een beetje 

veel.

Vandaar dat Zutphen ook spoorslags kon overgaan 
tot een ommegang, een collecte. Maar voordat 
de opbrengst naar Lochem kwam was er het punt 
van het twintigtal bejaarden die na de brand 
overgebracht waren naar Zutphen, waar ze in het 
Bornhof opgenomen waren 9.Die mensen drukten 
op de armenkas van de Zutphense diaconie en 
dat werd een beetje veel. Armenzorg rond 1615 
werd verricht door de diaconie ten behoeve van 
de plaatselijke armen. Dat punt lag erg gevoelig: 
armen van buiten de stad kregen meestal niks 
en landlopers werden de stad uitgezet door 
‘armenjagers’. Toen de Lochemse diaconie er 
in de herfst nog eens op wees, dat in mei 100 
gulden was toegezegd, een bedrag dat nog niet 
ontvangen was, en welk geld ze goed konden 
gebruiken om tegen de winter den armen daervan 
te mogen helpen, zeiden die van Zutphen er wat 
van: ze konden toch moeilijk die bejaarden 
in Zutphen onderhouden en dan ook nog zo’n 
groot stuk geld naar Lochem sturen10. Kortom, 
haal eerst maar eens die bejaarden terug, dan 
praten we daarna wel over dat geld. De Lochemse 

Plaatje uit het boek van Willem Baudartius over de 
Tachtigjarige Oorlog. Het toont Lochem aan het einde van 
de zestiende eeuw, dus vóór de stadsbrand van 1615 (Gelders 
Archief, 0963, collectie plattegronden nr.64).
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Kerkenraad gaf dat ruiterlijk toe. Bij de volgende 
preek werd er bij de Lochemers op aangedrongen 
hun oudjes terug te halen, hoe moeilijk dat ook 
was: er heerste immers nog steeds woningnood. 
De Zutphense Kerkenraad had er, blijkens haar 
notulen, geen cent vertrouwen in dat het goed 
kwam, maar stuurde het geld toch maar. Ook 
ging Baudartius met twee diakenen langs bij de 
Zutphense gilden om steun. Met name het gilde 
van Sint Theunis (het Anthonie broederschap?) 
werd gevraagd om met extraordinarische milde 
hand nog eens een handreiking te verrichten11. 
Het Anthoniebroederschap zat in het Ruitershofje 
in Zutphen, geschonken door de familie Ruiter, 
een rijke brouwersfamilie… maar dat stond er 
vast los van.

Het meeste hout in de omgeving werd 
gesprokkeld en als brandhout gebruikt.

Er moest gebedeld worden, en wel rap. 
Verzekeringen waren er niet. Anderzijds was 
het minder kostbaar om huizen op te bouwen 
dan nu: geen waterleiding, geen elektriciteit en 
zeker geen verwarming behalve een open haard. 
Een huis bestond hoofdzakelijk uit een H-vormig 
gebint, net als in boerderijen gemaakt van dikke 
balken. Die werden met pen en gat aan elkaar 
verbonden en het liefst op grote stenen geplaatst, 
tegen optrekkend vocht. Op die balken kwam 
de dakconstructie, of gewoon hanenbalken als 

er geen geld was. Vervolgens werden de muren 
opgevuld, naar gelang de portemonnee van de 
bouwheer met stenen, met planken, of gewoon 
met leem bestreken twijgen en stro. Grappig 
genoeg werd een huis dan ook niet gezien als 
´onroerend goed´, zolang er geen leem op zat: je 
kon het immers uit elkaar halen en ergens anders 
weer neerzetten. Daarom werden de balken ook 
voorzien van ‘telmerken’, nummers van welke 
balk waar hoorde. Een huis werd in de spreektaal 
ook niet ´gebouwd´, maar ´getimmerd´. Er 
waren ongeveer 15 bomen voor nodig, liefst eiken. 
Hout was ook niet zo eenvoudig te verkrijgen. Het 
meeste hout in de omgeving werd gesprokkeld 
en als brandhout gebruikt. Voor bomen had 
je houthakkers nodig en wagens12. De Marken 
Exel en Zwiep werd dan ook gevraagd om hout 
te leveren in plaats van een belasting in geld. 
Daarnaast verkochten de Marken bospercelen 
en gaven het geld af, ten behoeve van de 
verbrande kerk. Een mark bestond uit een aantal 
boerderijen die samen een bos of een heidegebied 
beheerden.

Dat wil niet zeggen dat iedereen zomaar een huis 
kon timmeren: slappe handen maken lekkende 
daken. Daar had je een timmerman voor nodig 
en daarnaast leidekkers, strodekkers, houtzagers 
en knechten. En verder was er het naoberschap: 
als je buurman een huis bouwde hielp je met het 
overeind zetten van het gebinte. Alles bij elkaar 

Een recente verplaatsing van een gebinte. Tijdens de verbouwing van het pand Molenstraat 16 kwam 
het zeventiende-eeuws houtskelet of gebint tevoorschijn. 
Mogelijk werd het huis kort na de stadsbrand van 1615 
gebouwd (foto C.J. Frank, 2005).
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duurde het ongeveer drie maanden om een huis 
te bouwen, feestdagen van heiligen meegerekend. 
Hervorming, ja, maar je moest niet overdrijven! 
De timmerman verdiende het meest: ongeveer 
18 stuivers per dag, de rest wat minder, 
zodat de kosten voor een huis op ongeveer 54 
Carolusgulden uitkwamen. Dakpannen kostten 
nog eens 20 Carolusgulden. 

De vraag was dus waar dat geld vandaan moest 
komen. Die van Zutphen vonden het welletjes. 
Het geld moest van elders komen. Nu er geen 
landsheer meer was, was het ook niet duidelijk 
wie toestemming voor een collecte kon geven. In 
principe ging elke stad daar zelf over. De staten 
waren niet meer dan afstemmingsorganen. 
Als een stad niet wilde, was je uitgepraat. Dus 
werden kort na de brand leden van de Kerkenraad 
en magistraat over het hele land uitgestuurd. 
De eerste en belangrijkste missie was die naar 
Zutphen. 

In de volgende Land van Lochem leest u hoe dit in 
zijn werk ging.

De afbeelding aan het begin van dit artikel toont 
een andere grote stadsbrand, die van Enschede in 
1862 (prent door de Enschedese uitgeverij A. van 
Slogteren, 1862).
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