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Baron Nagell’s running footman
Eddy ter Braak

Hoewel het niet de gewoonte is om een verhaal voor Land van Lochem te beginnen met 
een Engelse titel, kan het nu niet anders: Baron Nagell’s running footman1 is namelijk 
de titel van een indrukwekkend portret van een man, die van 1803 tot 1816 op huize 

Ampsen bij Lochem heeft gewerkt en gewoond2. 

Baron Nagell’s running footm
an

Anne Willem Carel baron Van Nagell en 
Christiaan van Molhoop
De pasteltekening is sinds 2013 in het bezit van 
de Tate Gallery in Londen. Op het schilderij 

staat Christiaan van Molhoop2 afgebeeld, 
destijds als bediende werkzaam voor Anne 
Willem Carel, baron Van Nagell.



25p.

Christiaan was in 1788 met het gezin van Van 
Nagell mee verhuisd naar Londen, toen Van 
Nagell tot ambassadeur voor de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden in het Verenigd 
Koninkrijk was benoemd. Die functie heeft 
hij tot 1795 uitgeoefend. In dat jaar wisten de 
patriotten met de hulp van het Franse leger 
de macht in ons land in handen te krijgen. 
Stadhouder Willem V vluchtte met gezin en 
getrouwen naar Engeland. Van Nagell nam 
als gevolg van de machtsgreep in datzelfde 
jaar 1795, als echte orangist, ontslag uit 

zijn functie van ambassadeur. De nieuwe 
patriottistische landsregering verlangde daarop 
van hem, dat hij naar Nederland terugkwam 
om verantwoording af te leggen over zijn 
‘daden’. Van Nagell zag daar niets in en bleef 
in Engeland. Door gebrek aan inkomsten - zijn 
bezittingen in ons land waren geconfisqueerd. 
- was hij na enige tijd echter genoodzaakt om 
zijn meegenomen schilderijenverzameling 
te verkopen. De Engelse koning kwam Van 
Nagell tegemoet door hem een functie aan 
zijn hof aan te bieden, maar dat aanbod sloeg 
Van Nagell af. Wel accepteerde hij ‘s konings 
aanbod voor een onderkomen voor hem en 
zijn gezin op Hampton Court Palace. Zij 
kregen appartementen, die naast die van het 
stadhouderlijk gezin lagen. Van Nagell, die 
een goede verstandhouding met stadhouder 
Willem V had, heeft hem tot 1801 als 
vertrouwenspersoon ter zijde gestaan.
 
In 1801 erkende Willem V uit eigen belang de 
Bataafse Republiek en zag af van zijn rechten 
als erfstadhouder. Als tegenprestatie kreeg hij 
van Napoleon het vorstendom Nassau-Oranje-
Fulda in Duitsland. Daarmee had Willem 
V weer een gebied, dat hij het zijne mocht 
noemen en weer inkomsten. Nog hetzelfde jaar 
verhuisde Willem V met gezin en gevolg naar 
slot Oranienstein bij Dietz. Van Nagell vond 

een langer verblijf voor hem in Engeland niet 
zinvol en kreeg het voor elkaar dat hij weer 
naar ons land terug mocht keren. Hij vestigde 
zich hier niet in Den Haag of Amsterdam, 
zoals te verwachten was, maar ging naar het 
familielandgoed Ampsen bij Lochem.
Hij betrok met zijn gezin huize Ampsen in 
1803. Zo kwam ook Christiaan van Molhoop op 
huize Ampsen terecht. Christiaan liet zich in 
hetzelfde jaar inschrijven als lidmaat van de 
Nederduits Gereformeerde Gemeente Lochem. 
Ook in het Franstalige ‘Registre Civique’ van 
Laren uit 1813 is zijn naam te vinden en zien 
we hem vermeld als één van de bewoners van 
huize Ampsen. Zijn functieomschrijving was 
die van ‘valet’, oftewel persoonlijke bediende. 
Of hij dat werk tot aan zijn overlijden in 1816 
heeft kunnen doen is niet bekend. Volgens 
de overlijdensakte zou hij 83 jaar oud zijn 
geworden. 

Christiaans voorgeschiedenis
Het is lastig om in een tijd dat er nog geen 
bevolkingsregisters waren uit te zoeken, 
hoe iemands leven is verlopen. Daar komt 
bij, dat een deel van Christiaans leven zich 
in Suriname heeft afgespeeld. Daar werd hij 
namelijk geboren en moet hij tot ongeveer zijn 
28e levensjaar hebben gewoond.
Waarschijnlijk kwam Christiaan op de plantage 
Molhoop aan de Cotticarivier in het oosten 
van Suriname ter wereld. De naam heeft de 
plantage te danken aan de stichter en eigenaar 
van de plantage Johannes Mol(l). Het kan ook 
zijn, dat Christiaan in Paramaribo is geboren, 
waar de familie Moll een huis had en veel tijd 
doorbracht. Hij moet het kind zijn van twee 
tot slaaf gemaakte mensen van Afrikaanse 
afkomst. Hij is waarschijnlijk omstreeks 1733 
geboren. Het ziet er naar uit dat hij geen 
plantagewerk heeft gedaan, maar van jongs af 
aan als bediende in het huis van de plantage-
eigenaar is opgegroeid, een zekere bevoorrechte 
positie. Waarschijnlijk was zijn rol die van 
persoonlijke bediende van die eigenaar (zoals 
later ook voor Van Nagell). Zo’n persoonlijke 
bediende werd in Suriname ‘foetoebooi’3 
genoemd, wat wel erg lijkt op het ‘running 
footman’ in het Engels en het ‘loper’ in het 
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Nederlands. Eigenaar van de plantage Molhoop 
was in Christiaans jeugd Johannes Moll en later 
diens neef Willem Gerard(us) Moll. Toen deze 
Willem Gerard Moll in 1761 vanuit Paramaribo 
met het schip ‘Suriname’ naar Amsterdam 
vertrok was in zijn gezelschap “een neeger”. 
Mogelijk ging het hierbij om Christiaan. 

Vast staat in ieder geval, dat Christiaan van 
Molhoop zich in 1763 meldde bij de predikant 
van de Westerkerk in Amsterdam met het 
verzoek belijdenis te mogen doen en lidmaat 
te mogen worden. Christiaan moet een gelovig 
mens zijn geweest. Hij heeft zich in ons land 
steeds aan- en afgemeld bij de kerkelijke 
gemeente waar hij kwam of waar hij vandaan 
ging.
 

Het verzoek om belijdenis te mogen doen en 
lidmaat te mogen worden werd toegestaan 
aan “Christiaen van Molhoop van Suriname, 
Een gebooren heiden” , zoals in de notulen 
van het archief van de Nederlandse Hervormde 
Gemeente te Amsterdam, archief 378, is te 
lezen. Daarmee staat vast dat Christiaan in 
ons land was aangekomen. In een andere 
notitie in het kerkboek is te lezen, dat hij op 
de Nieuwendijk verbleef. Meer is er niet over 
bekend. Waar verbleef hij daar dan? Was hij 
bij iemand in huis? Zoeken op de naam Moll 
en Van Molhoop leverde aan de Nieuwendijk, 
of waar dan ook in Amsterdam niets op. 
Toch moet Christiaan ongeveer zeven jaar in 
Amsterdam of in de buurt van de stad hebben 
verbleven. 

In april 1768 liet hij zich uitschrijven, met 
de vermelding, dat hij naar ‘Tamerade’ ging. 

Uit het Archief 378: Archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente in Amsterdam.

Volgens het Zeeuws Archief zou hij van 28 april 
1768 tot 30 september 1768 aangemonsterd 
hebben op ‘s lands schip van oorlog ‘De Jonge 
Prins van Orange’. De monsterrol is tot nu toe 
echter niet te vinden. In een latere melding 
in het uitschrijvingsregister van het kerkboek 
in Amsterdam is te lezen, dat de uitschrijving 
van Christiaan in 1768 niet doorging. Een 
hernieuwde inschrijving voor dat jaar is niet te 
vinden.

In 1770 liet hij zich in Amsterdam weer 
uitschrijven. Nu met de vermelding naar 
West Souburg te gaan. Dat heeft hij gedaan. 
Hij meldde zich in datzelfde jaar in West 
Souburg aan als lid van de kerkelijke 
gemeente. Dit keer had hij aangemonsterd 

op het oorlogsschip Zierikzee, dat in de haven 
van Vlissingen lag. Hij zal waarschijnlijk 
pogingen hebben gedaan om onderdak in 
Vlissingen te vinden, maar dat zal wel niet 
gelukt zijn. Vandaar waarschijnlijk, dat hij 
in het dorpje West Souburg ten noorden van 
Vlissingen terechtkwam. Maar waarom zou hij 
hebben aangemonsterd op een oorlogsschip? 
Iemand die tot dan toe waarschijnlijk altijd 
huisbediende was geweest? Was het, omdat hij 
nergens anders werk kon vinden?

Christiaan als matroos  
Volgens de monsterrol van het schip De 
Zierikzee had Christiaan op 12 november 1770 
aangemonsterd op dit ’s lands schip van oorlog 
onder kapitein Nebbens. Waarschijnlijk was hij 
al in Amsterdam of omgeving geronseld voor 
dit werk. Zo ging dat vaak. Het was een voor die 
tijd groot schip waarop 350 bemanningsleden 
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nodig waren en eind november 1770 moesten 
er nog 50 gevonden worden. Daar zal men wel 
voor hebben moeten zoeken.

Het was een schip van de Admiraliteit van 
Zeeland, een zogenaamd linieschip4. Het 
ging deel uitmaken van een eskader van zes 
schepen, dat door de Staten-Generaal werd 
uitgezonden naar de Middellandse Zee om daar 
tegen de Algerijnse kapers op te treden, die 
regelmatig handelsschepen, o.a. Hollandse, 
overvielen.
 
Zoals vermeld was de Zierikzee een groot schip 
met 350 matrozen aan boord en bewapend 
met 34 kanonnen. Voor de afvaart begonnen 
echter al de problemen aan boord: het ene 
na het andere bemanningslid werd ziek. De 
gevreesde ‘rotkoorts’ (vlektyfus) bleek aan 
boord te heersen. Een zeer besmettelijke en 
vaak ook dodelijke ziekte. Toch gaf de kapitein 
begin januari 1771 opdracht om uit te varen. 
Voor de kust van Portugal aangekomen was 
de toestand echter zo ernstig, dat het schip 
het eskader moest verlaten om in Cadiz aan te 
leggen. Luitenant Van Kinckel, die het logboek 
bijhield, meldde: 

“Heeden deed den doctoor rapport dat het aantal der 
sieken reeds over de honderd gewassen sijnde […] Den 

Capiteijn belijde krijgsraad en […] eenparig wierd besloten 
de Rheede van Cadix aan te doen.” 

Het mocht niet baten. Het aantal zieken en 
doden bleef stijgen. Kapitein Nebbens gaf 
toch opdracht weer zee te kiezen en de andere 
schepen op te zoeken, die al in de Middellandse 
Zee voeren. De Zierikzee moest echter al 
spoedig weer afhaken, omdat er problemen 
waren met de voormast. Deze werd in Livorno 
gerepareerd. Ondertussen maakten de andere 
schepen hun tweede kruistocht langs de 
Afrikaanse kust. Niet lang daarna besloot de 
commandant het eskader naar het vaderland 
terug te laten keren. Op de Zierikzee waren 
ondertussen 55 van de 350 bemanningsleden 
overleden. Het moet voor hen, en dus ook 
voor Christiaan, een verschrikkelijke reis zijn 
geweest. Volgens het logboek heeft hij op 25 
februari 1772 afgemonsterd.
 
Een volgende aanmonstering op een schip 
van Christiaan is niet gevonden. In het 
lidmatenregister van West Souburg is alleen 
te vinden, dat hij naar Den Haag vertrokken 
was (zonder jaartal). Hij liet zich echter pas 
in 1778 in Den Haag in het lidmatenregister 
inschrijven, verblijf houdend aan het 
Westeinde. Hij gaf bij zijn aanmelding in Den 
Haag aan dat hij van West Souburg kwam. 

Uit: de monsterrol van de Zierikzee met de 
eindafrekening voor Christiaan van Molhoop
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Maar waar hij al die jaren tussen 1772 en 1778 
heeft verbleven en wat hij heeft gedaan, weten 
we niet.

 

Christiaan van Molhoop en Anne Willem 
Carel baron van Nagell
Waarschijnlijk is Christiaan in Den Haag op 
een gegeven ogenblik in contact gekomen 
met Van Nagell. Het gezin Van Nagell woonde 
in die tijd in Den Haag (Den Haag was ook 
Van Nagells geboorteplaats). Hij oefende hier 
verschillende functies uit. Het echtpaar had er 
een riant onderkomen aan de Lange Vijverberg. 
Daarnaast was Van Nagell vertrouwenspersoon 
van stadhouder Willem V, die ook in Den Haag 

woonde. Dat Van Nagell een zwarte bediende 
in dienst nam kan te maken hebben gehad 
met het feit, dat stadhouder Willem V ook 
twee zwarte bedienden in dienst had. Esther 
Schreuder heeft over hen een boek geschreven, 
Cupido en Sideron, twee Moren aan het hof van Oranje. 
Hierin verhaalt zij over de herkomst en het 
leven aan het hof van de twee zwarte jongens, 
die aan het stadhouderlijk gezin geschonken(!) 
waren. Het schijnt dat Van Nagell, net als 
Willem V, nogal van opsmuk hield en het 
personeel vaak fraai uitdoste.

Een Hollands linieschip

Toen Van Nagell in 1788 tot ambassadeur in 
Engeland benoemd werd, ging behalve zijn 
gezin ook personeel mee. En daarbij was dus 
ook Christiaan van Molhoop. 

Enige jaren later, in 1795, toen de patriotten 
met Franse hulp het bestuur van ons land 
overnamen en stadhouder Willem V met zijn 
gezin en gevolg naar Engeland vluchtte, gingen 
‘de beide Moortjes’5 mee. Zoals eerder vermeld 
betrok het echtpaar Van Nagell, dat eerst elders 
in de omgeving van Londen had gewoond, 
appartementen naast het stadhouderlijk 
echtpaar. Volgens Esther Schreuder had het 
echtpaar Van Nagell een zwarte ‘loper’ (lakei) 
bij zich. Dit betekende volgens haar, dat er 
vanaf dat moment minstens drie bedienden 
met een Afrikaanse afkomst op Hampton Court 
Palace rondliepen.

Esther Schreuder vermeldt ook nog dat Van 
Nagell bekend stond om zijn uitbundig geklede 
bedienden. Dat kan voor de Britse kunstenaar 
Ozias Humphrey de reden zijn geweest om 
Van Nagells loper in een pasteltekening vast te 
willen leggen. Het resultaat is de bij dit artikel 
afgebeelde fraaie tekening, die een zelfbewuste 
zwarte man laat zien met een flamboyante 
tulband met veren in de Nederlandse driekleur.

Terug in Nederland
Na een verblijf van 15 jaar in Engeland keerde 
het gezin Van Nagell met gevolg in 1803 in ons 
land terug. Zoals eerder gemeld vestigde het 
gezin zich op huize Ampsen. Ons land was nog 
steeds een deel van Frankrijk. Anne Willem 
Carel van Nagell wilde daarom geen officiële 
functie uitoefenen. Dat kwam pas weer aan de 
orde na Napoleons definitieve nederlaag.
Christiaan van Molhoop bracht hier van 
1803 tot 1816 de laatste jaren van zijn 
leven door. Hij moet de mensen in die tijd 

Register of the attestations of the London-Dutch Church, Dutch Reformend Church, Austin Friars, London
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Inschrijving in het Lochemse lidmatenregister

behoorlijk opgevallen zijn, maar toch was 
zijn aanwezigheid op Ampsen destijds ook 
in Lochem en omgeving niet bekend. Ook de 
huidige bewoners van huize Ampsen hadden er 
nog nooit van gehoord.

Nawoord
Met dank aan Marjolijn Flobbe. Zij is degene, 
die de link heeft weten te leggen tussen de 
persoon op de pasteltekening en de persoon 
Christiaan van Molhoop. De rest  hebben we 
samen boven water weten te krijgen en dat viel 
niet mee.

Een poging van Marjolijn Flubbe en mij om 
de Tate Gallery op de hoogte te stellen van de 
naam van ‘Baron Nagell’s running footman’ 
heeft niet tot enige reactie van de kant van 
Tate geleid. Zelfs een tweede poging niet. Op 
het verzoek om de afbeelding voor dit artikel te 
mogen gebruiken kwam wel direct een reactie, 
namelijk die met het verzoek het gewenste 
bedrag voor het gebruik van de afbeelding naar 
de organisatie over te maken.

Registre civique de Laren 1813, betreffende huize Ampsen (176)
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Noten
1.	 �Een running footman (loper) was een soort 

luxebediende en daarom een ​​statussymbool. Hij 
vervulde een minder essentiële rol dan een kok, meid of 
zelfs butler, en maakte alleen deel uit van de grootste 
huishoudens. Omdat een loper zowel voor de show als 
voor het gebruik bedoeld was, werd een lange loper 
hoger gewaardeerd dan een korte. 
Van een loper (rennende lakei) werd verwacht, dat hij 
als boodschapper diende en de coach van zijn werkgever 
begeleidde. Zijn oorspronkelijke rol was nadrukkelijk 
openbaar. Hij moest de aanwezigheid van zijn heer 
aan een ieder laten weten. Vandaar ook de uitbundige 
kleding van de footman. Later werd zijn functie 
langzamerhand meer die van persoonlijke bediende. 
De tekening is tussen 1788 en 1795 in Londen gemaakt 
door de Engelse kunstenaar Ozias Humphrey (1742-
1810).

2.	 �Dat deze naam hoort bij deze pasteltekening weten we 
dankzij Marjolijn Flobbe, die hem heeft ontdekt.

3.	 �Die benaming wordt verschillend geschreven: je ziet 
o.a. voetoebooi, voetebooi, foetoeboi.

4.	 �Linieschepen waren in de tijd van de zeilschepen de 
grootste oorlogsschepen van de zeemachten. Het waren 
drie- of viermasters met meer dan 50 stukken geschut. 
Enkele exemplaren hadden er zelfs meer dan 100.

5.	 �De naam ‘Moortjes’ is hier meer een aanduiding. 
Cupido kwam van Guinea, maar Sideron van Curacao. 

Naast het beroep van kamerdienaar, lakei en loper, was 
er in de achttiende eeuw aan het hof ook het beroep 
van ‘Moor’ en ‘Mulat’, waar zelfs een apart salaris voor 
stond vastgesteld. De functie van ‘Moor’ kon worden 
uitgeoefend door mensen uit Afrika, maar ook uit 
Azië of één van de Amerika’s. Het was de bedoeling 
dat door hen het aanzien van de vorst werd vergroot. 
Ze werden bijvoorbeeld door stadhouder Willem V 
veelvuldig ingezet bij parades en entourages aan het 
stadhouderlijk hof.

Deze tekening van Christianus Hendricus Hein, vermoedelijk gemaakt in 1825, geeft een goed beeld van het kasteel 
toen het in 1803 betrokken werd door Van Nagell. Collectie Rijksmuseum Amsterdam.


